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Aan de mannen die dit artikel lezen: God heeft jou als man geschapen. Een simpele
constatering. Deze waarheid van Gods Woord wordt tegenwoordig echter meedogenloos
aangevallen. De Bijbel zegt ons dat Hij in den beginne de mensheid schiep als ‘man en
vrouw’ (Gen. 1:27) en dat Hij, toen Hij naar Zijn schepping keek, zag dat het ‘zeer goed’ was
(vers 31). Na decennia van verval in de seksuele en gezinsethiek zien we veelvoorkomende
verhalen die erop gericht zijn de heteroseksuele, cisgender!” man in een kwaad daglicht te
stellen. De nadruk ligt op ‘giftige mannelijkheid’. Mannen krijgen te horen dat ze
emotioneler, zachter, onderdaniger en niet-aanstootgevend moeten zijn. Bovendien wordt ons
door de LGBTQ-activisten verteld dat een man van geslacht kan veranderen.

Sommigen verzetten zich tegen deze vermeende dogma’s, bijvoorbeeld door zich te baseren
op het model van de sociale dominantiestructuur. Ze spreken over het ‘alfamannetje’ (het
winnende, leidende type) in tegenstelling tot het minder gewilde ‘betamannetje’ (het
zwakkere, onderdanige type), om nog maar te zwijgen van andere Griekse letters. Welke
wereldse filosofie je tegenkomt die momenteel in de mode is, ze schieten allemaal oneindig
tekort in wat het betekent om een echte, Bijbelse man te zijn. Laten we eens kijken naar wat
Gods Woord ons leert over het man-zijn in deze huidige boze tijd.

Een Bijbelse man weet waar ware kracht vandaan komt. In 1 Koningen 2:2-3 roept David
zijn zoon en opvolger Salomo op: ‘wees een man’. Hij moet ‘sterk’ zijn. Spreuken 20:29 zegt:
‘Der jongelingen sieraad is hun kracht, en der ouden heerlijkheid is de grijsheid.” Fysiek
gezien zijn mannen sterk. Als jonge man ben je misschien wel een van de sterkste en snelste
mensen die je kent. De Bijbelgetrouwe man weet dat zijn kracht niet uit zichzelf komt, maar
van de Heere, en dat ware kracht tot uiting komt door het houden van Zijn wet (Jes. 40:30—
31).

De Bijbelse man heeft zijn prioriteiten op orde. Wat zijn jouw prioriteiten? Je toekomstige
carriere? Een partner vinden om mee te trouwen? Bepalen waar je gaat wonen? Hoewel deze
ambities op zich misschien niet verkeerd zijn, moet ons leven eerbaar en ordelijk zijn. Ten
eerste zegt de Bijbel dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, verstand, ziel en kracht,
en onze naaste als onszelf (Markus 12:30; Lukas 10:27). Bovendien zegt Christus ons: ‘Maar
zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden.” (Matth. 6:33). Dat Koninkrijk is Zijn volk, dat op aarde te vinden is in
elke ware kerkgemeenschap. Jonge mannen, streef ernaar belijdend lid te worden van een
kerk waar de rechte eredienst is, de ware prediking, gemeenschap met Gods volk en grote
opwas in je christelijke leven. Zorg eerst voor je ziel en vertrouw er dan op dat God inderdaad
voor je lichaam zal zorgen.



De Bijbelse man bidt. Hoe vaak verzuimen we in de drukte van ons leven om te bidden?
Natuurlijk, we luisteren misschien naar iemand anders die bidt in de kerk, aan de eettafel of
tijdens Bijbelstudiebijeenkomsten doordeweeks — maar bid jij zelf ook? Bid je elke dag?
Paulus spoort ons aan om altijd bereid te zijn om te bidden (Efeze 6:18); Daniél bad zelfs toen
het door de Babyloniérs verboden was (Dan. 6:10-28); Stéfanus bad bij zijn dood (Hand.
7:60); Jakob bad voordat hij Ezau ontmoette (Gen. 32:9—-12); Jezus dankte voor het eten en
het avondmaal (Joh. 6:11; Matt. 26:26-28; 1 Kor. 11:24-25); en Nehemia bad op een moment
van nood (Neh. 2:4). Er is geen enkele omstandigheid in je leven die je niet in gebed aan God
kunt voorleggen.

Een Bijbelse man neemt verantwoordelijkheid voor zijn rol in het leven. God heeft het gezin
en de kerk zo ingesteld dat bepaalde taken alleen door mannen vervuld kunnen worden. Deze
speciale rollen brengen een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de echtgenoot en vader
thuis, en de man in een kerkelijk ambt (1 Tim. 2:12; 3:12; Titus 1:5). Naast deze functies
hebben alle mannen in het algemeen taken op het werk of in organisaties of verenigingen
waar ze bij betrokken zijn. Elke rol, of die nu een officiéle naam heeft of niet, brengt
verantwoordelijkheid met zich mee. Christenen moeten alles doen ter ere van God (1 Kor.
10:31). Hoe ouder je wordt, hoe meer anderen je doorgaans verantwoordelijkheid
toevertrouwen: thuis, op school, op het werk, in de kerk en in de bredere maatschappij. Je zult
merken dat als je getrouw bent in het kleine, je ook geroepen zult worden om getrouw te zijn
in het grote (Lukas 16:10). Dat ‘grote’ kan op een bepaald moment Gods roeping voor jou zijn
als echtgenoot, als vader, of als ambtsdrager. Jonge man, neem verantwoordelijkheid!

Tot slot, hoewel er nog veel meer gezegd zou kunnen worden, is de Bijbelse man een man van
heilige integriteit'”’. Onze gezinnen, onze kerken en onze samenlevingen hebben mannen
nodig die integer zijn. Er is geen schrijnender voorbeeld aan deze behoefte dan wanneer
ergernissen van misbruik aan het licht komen en de verwoesting openbaren die ze in hun
kielzog achterlaten. Integriteit gaat over doen wat juist is, zelfs als niemand je kan zien — of in
ieder geval als geen ander je kan zien. De Bijbelse man weet dat God, de alziende Bestuurder
van alles, hem altijd ziet (Spr. 15:3; Ps. 139:2—12). De godvruchtige Jozef kon, toen hij door
de vrouw van Potifar werd verleid, zelfs toen er niemand anders aanwezig was, niet zondigen
tegen de Heere Die hij zo liefhad (Gen. 39:9-12). Of je nu een verleidster, een omkoper of
een vleier tegenkomt, je wijst hun toenadering af. Als je de meest kwetsbaren tegenkomt — de
allerjongsten, de alleroudsten, de allerzwaksten en de meest broze — doe je hen geen kwaad.

Hoewel we de hoge roeping van Gods Woord voor ons als mannen kennen, weten we ook dat
we verre van volmaakt zijn. Gode zij dank dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden om
ons te verlossen en te heiligen, opdat wij mogen leven als Zijn ware zonen. Christelijke
broeder, wees sterk, ‘en wees een man’ (1 Kon. 2:2).

[1] Cisgender is iemand van wie de zogenaamde genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht
[2] Of: oprechtheid, onkreukbaarheid
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