Voor de godvruchtige jonge vrouw van vandaag
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Jongeren worden omringd door zoveel stemmen: sociale media, leeftijdsgenoten, familie,
collega’s, de kerkgemeenschap en nog veel meer. Al deze stemmen geven advies en
commentaar over wat je met je leven zou moeten doen en hoe je je tijd zou moeten besteden.
Als jonge christen weet je waarschijnlijk al dat de stem van God, via Zijn Woord, de
belangrijkste stem zou moeten zijn en ook moet zijn waarnaar je elke dag luistert. Maar wat
betekent dit in de praktijk als je de volwassenheid binnentreedt, vooral als jonge gelovige
vrouw?

Ik wil eerst eens kijken naar wat de heersende cultuur jonge vrouwen voorhoudt. Kijk maar
eens om je heen; het is niet moeilijk te zien. Hoewel het feminisme in onze cultuur beweert de
gelijkheid tussen de geslachten te bevorderen, heeft het vrouwen ertoe aangezet zichzelf te
zien als koninginnen en godinnen in vergelijking met degenen die ‘slechts mannen’ zijn.
Sociale media vertellen jonge vrouwen dat ze zich op zichzelf moeten richten; focus op je
huidverzorging en geestelijk welzijn, bouw je carriére op, negeer degenen die je corrigeren, ga
alleen uit met een man als hij rijk is en in al je materiéle behoeften voorziet. De lijst is
eindeloos. Het punt is dat onze cultuur wil dat jij, jonge christelijke vrouw, egoistisch bent en
naam voor jezelf maakt. Er wordt je verteld dat je onafhankelijk moet zijn en alles moet doen
wat jij wilt, ongeacht de morele gevolgen.

Door de stortvloed aan berichten op sociale media, billboards en soms ook van vrienden en
collega’s kan een jonge vrouw die is opgegroeid in een christelijke kerk een beetje in de war
raken. Ze zou wel eens kunnen denken dat de feministische cultuur zo zijn voordelen heeft en
dat er veel positieve kanten aan lijken te zitten. Zelfvertrouwen en voor jezelf zorgen zijn op
zich natuurlijk niet slecht. Maar dan denkt ze misschien na over hoe de woorden die ze vanaf
de preekstoel en van haar christelijke familie heeft gehoord, verschillen van wat de cultuur
zegt. Er is haar geleerd dat een onbaatzuchtige vrouw van God veel meer gewaardeerd wordt
dan een egoistische vrouw van de wereld.

In tegenstelling tot de cultuur om ons heen weet deze jonge vrouw dat een gelovige vrouw
anders is. Ze heeft de Heere lief. Ze bidt tot Hem, looft Hem en spreekt over Hem. Ze zorgt
voor de mensen om haar heen en denkt aan hun behoeften voor die van haarzelf. Ze zorgt
voor haar eigen welzijn, maar met de bedoeling om weer op krachten te komen voor haar
dagelijkse taken. Ze denkt goed na over hoe ze haar geld uitgeeft en is zorgvuldig in de
manier waarop ze zich presenteert. Ze doet al deze dingen niet in de eerste plaats voor
zichzelf, maar in de eerste plaats voor God en voor anderen.

Christelijke jonge vrouwen, klinkt dit jullie bekend in de oren? Vaak kijken christenen naar
Spreuken 31 om te zien hoe een godvruchtige moeder eruitziet. Bijvoorbeeld: ‘Haar man is
bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten des lands... Haar kinderen staan op en roemen
haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar’ (Spr. 31:23, 28). Dit specifieke voorbeeld
gaat over een getrouwde vrouw, maar wist je dat deze Schriftgedeelten ook van toepassing



kunnen zijn op jouw levensfase, zelfs als je single bent, een relatie hebt of geen kinderen
hebt?

Of je nu op de middelbare school zit, studeert of net bent afgestudeerd, er rust op dit moment
een enorme druk op je om te beslissen wat je met je leven wilt doen. Als jonge christelijke
vrouw kan het soms voelen alsof je moet kiezen tussen een carrierevrouw zijn die de
populaire cultuur volgt, of een vrouw zijn die ernaar streeft om uiteindelijk een echtgenote en
moeder te worden die precies volgt wat Spreuken 31 voorschrijft. De waarheid is dat je niet
hoeft te kiezen tussen het een of het ander. Je kunt studeren en een succesvolle carriére
nastreven als de Heere je die gaven heeft gegeven. Dit sluit niet uit dat je op een dag
misschien voor een eigen gezin wilt zorgen. ‘Zij smaakt dat haar koophandel goed is; haar
lamp gaat des nachts niet uit. Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen
vatten het spinrok’ (Spr. 31:18-19).

Misschien krijg je de kans om te trouwen als je begin twintig bent. Dit doet niets af aan je
kans om hoger onderwijs te volgen of een baan te hebben. Er is nooit de garantie dat de Heere
je onmiddellijk, of zelfs maar ooit, met kinderen zal zegenen. Kijk eens rond in je
kerkgemeenschap. Niet alle viouwen daar zijn echtgenotes. Als ze dat wel zijn, zijn ze
misschien geen moeders. Als ze een baan hebben, zijn ze misschien naar de hogeschool
gegaan of hebben ze hun eigen bedrijf gestart, of hebben ze zich opgewerkt in een klein
bedrijf. Praat met hen om hun verhalen te horen en vraag hun godvruchtig advies tijdens deze
cruciale levensfase. ’Zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw, want haar ganse huis
is met dubbele klederen gekleed. Zij maakt voor zich tapijtsieraad; haar kleding is fijn linnen
en purper’(Spr. 31:21-22).

Op een unieke manier kun je God eren door Spreuken 31 toe te passen op jouw specifieke
levensfase. Het gemeenschappelijke thema is het dienen van God en anderen. Moeders,
tantes, kindermeisjes, oppasmoeders en leraren: we hebben het voorrecht om te voorzien in de
behoeften van de kinderen die God in ons leven heeft geplaatst! Deze opgroeiende kleintjes
hebben ons zo hard nodig. Als je in de dienstverlening of de medische sector werkt, heb je de
directe mogelijkheid om in de behoeften van anderen te voorzien. ‘Zij breidt haar handpalm
uit tot den ellendige, en zij steekt haar handen uit tot den nooddruftige.” (Spr. 31:20). Dit
kunnen zelfs de behoeften zijn van geliefde huisdieren of vee. Elke baan die je op dit moment
hebt, geeft je de kans om op de een of andere manier te helpen en bemoedigende relaties op te
bouwen met de mensen om je heen. God geeft je bepaalde collega’s, klanten, patiénten,
studenten, enz. niet zomaar!

Tot slot: onthoud dat Gods weg voor jou niet alleen de gezondste en meest voldoening
gevende weg is, maar ook de weg die Hij je roept te bewandelen. Jonge vrouw van God, je
bent van onschatbare waarde. God zegt het; en misschien zeggen anderen het ook. ‘Vele
dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te boven.’ (Spr. 31:29).
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